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Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante 
monument in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. 
 
De Dorpskerk aan de Torenlaan is al eeuwenlang 
een centrale ontmoetingsplaats in het dorp 
Blaricum. Vanouds een bijzondere plek waar niet 
alleen het begin van het leven wordt gevierd, maar 
waar ook vorm wordt gegeven aan het einde. En 
ook al is de geloofsgemeenschap die hier 
samenkomt kleiner geworden, tot op de dag van 
vandaag maken velen dankbaar gebruik van dit 
prachtige gebouw. Iedere zondag gaat de Bijbel 
open. Niet om de oude woorden klakkeloos na te 
praten, maar om in dialoog met oude bronnen 
Gods licht over het leven te zien schijnen en over hoe te leven in 2023. 
 
In de Dorpskerk kun je tot jezelf komen of juist anderen ontmoeten. Waar je een luisterend 
oor vindt en stilte om te bezinnen. Een gastvrije plaats om te vieren en te geloven. Waar je 
bemoediging en inspiratie ontvangt. Waar mensen worden uitgezonden om anderen nabij te 
zijn in voor- en tegenspoed. Pastorale zorg is een belangrijke kerntaak. 
 
We zijn dankbaar dat de Dorpskerk sinds november 2021 weer een eigen predikant heeft. 
Onder zijn leiding zijn tal van activiteiten opgestart, het Leerhuis op dinsdagmorgen, de 
muziekmiddagen op zondag, de kinderdienst op de eerste zondag van de maand, het 
groothuisbezoek, enz. 
 
Een monumentaal gebouw als de Dorpskerk vraagt voortdurend aandacht in het onderhoud. 
Naast personeelskosten zijn er tal van diepte-investeringen van belang voor de langere 
termijn. De vaste lasten en allerlei variabele uitgaven, zoals voor pastorale zorg en activiteiten 
rond verdieping en ontmoeting, brengen grote kosten met zich mee. Uw jaarlijkse bijdrage 
voor al dit werk is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd. 
 
Mogen wij op uw steun rekenen in 2023 zodat de Dorpskerk een plek kan zijn en blijven waar 
een ieder zich welkom weet en thuis mag voelen?  
“Geef vandaag voor de kerk van morgen! ”  
 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en zien uw antwoord graag tegemoet door middel van 
de antwoordenveloppe, opgehaald door uw contactpersoon, per post of per email verzonden; 
uw bijdrage is voor onze kerk onmisbaar. 
 
 



 
De door de kerkenraad goedgekeurde begroting voor 2023 laat een negatief, verwacht, 
resultaat van € 64.000 zien; hierin is geen resultaat op beleggingen opgenomen en er 
worden geen rentebaten verwacht. Ten opzichte van de begroting van 2022 is de 
belangrijkste lastenverhoging de stijging van de energiekosten in 2023. 
 
Baten                        Begroting 2023                                                      Lasten  
Opbrengst Onroerende zaken €   49.500 Kosten kerkelijke gebouwen     € 38.700 
Opbrengst Dividenden    €     1.000 Kosten overige eigendommen  € 17.700 
Opbrengsten Levend geld   €   82.000 Pastoraat       € 84.100 
Subsidies      €             0 Kosten kerkdiensten       €   8.100 
Incidentele baten en lasten    €     5.000 Verplichtingen/Bijdragen PKN   €   7.100 
Mutaties reserves en fondsen €     5.000 Vergoedingen ingehuurd werk  € 22.500 
Verwacht begrotingstekort in   Kosten beheer + administratie  € 14.300 
2023 tlv algemene reserve    €   64.000 Bankkosten        € 14.000 
Totaal      € 206.500 Totaal        €     206.500 
 
Henk Aertsen, voorzitter College van Kerkrentmeesters. 
 

 
 
Denkt u in januari aan de Kerkbalans? Dat is de nationaal aangestuurde actie ter ondersteu-
ning van de lokale kerken. Door bij te dragen helpt u concreet om de Dorpskerk in stand te 
houden. Dan gaat het niet alleen om de kerkdiensten. De Dorpskerk is zoveel meer. Het is een 
gastvrije plaats om te vieren, te gedenken en te geloven. Hier worden mensen uitgezonden 
om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. Pastorale zorg is een belangrijke kerntaak. 
Gastvrijheid staat voorop. Maar de kerk is ook een huiskamer voor het dorp, om even op adem 
te komen. ‘Kom allen bij mij,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie rust geven.’ (Matteüs 11,28) Ons 
jaarthema 2022/2023 is: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk. 
 
Jurjen Zeilstra 
 

 
 
De acceptgirokaart houdt op te bestaan per 1 juni 2023! 
 
Onderstaand leest u de mogelijkheden om in 2023 uw bijdrage aan de kerk te betalen: 

1. In de periode maart/april 2023 mag en kan de bijgevoegde acceptgirokaart voor het 
laatst gebruikt worden!  

2. Daarnaast kunt u via een zelf gedane (digitale) overboeking gedurende het gehele 
jaar betalen. 

3. Nieuw is dat u een machtiging kunt afgegeven, zodat in de door u gewenste 
periodiciteit er een automatische incasso mag plaatsvinden door de kerk. Dit voor 
het door u aangegeven, maandelijkse, 2-maandelijkse, kwartaal of jaarbedrag.  
Deze machtiging kunt u altijd intrekken en het bedrag waarmee u het niet eens zou 
zijn is door u terug te boeken, in banktaal storneren, gedurende een periode van  
56 dagen, dat is 8 weken. 



Extra fiscale mogelijkheden ten behoeve van de Kerkbalans. 
 
Wellicht maakt u er al gebruik van, of nog niet, vandaar dat we graag 
de aandacht vestigen op de reeds meerdere jaren bestaande 
mogelijkheid om uw jaarlijkse gift aan kerkbalans volledig aftrekbaar 
te laten zijn van uw fiscale inkomen. Dat bespaart, hoeveel dat hangt 

natuurlijk van uw persoonlijke situatie af en alle beetjes helpen. 
Is het zo ingewikkeld dat u er bang voor hoeft te zijn? Totaal niet en vaak denken mensen dat 
dit voordeeltje niet voor hen is weggelegd, maar dat is ook doorgaans niet het geval. 
Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden, die wel bindend zijn, maar daarvoor zijn de 
volgende keuzes: Looptijd gift 5 jaar of langer, ieder jaar een gelijk bedrag, wanneer en hoe 
ter eigen bepaling, de overeenkomst eindigt vanzelfsprekend bij einde looptijd, bij overlijden 
schenker, of de partner en wanneer iemand zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt.   
Kort gezegd is het zo, dat door de schenking schriftelijk vast te leggen, voordeel te behalen is, 
u houdt meer geld over aan uw jaarlijkse schenkingen in de vorm van het betalen van minder 
belasting en wie wil dat niet, of u kunt meer schenken zonder dat het u meer kost, en daar is 
het goede doel weer zeer mee gebaat. 
Heeft u aanvullende informatie nodig, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen, 
zie de contactgegevens onderaan, wij zijn u graag van dienst. 
 
 

 
 
 
 
Uitbreiding collecte-mogelijkheden. 
 
Naast de Kerkbalans stellen we ook uw collectegiften, die u op zondag in onze kerk cash doet, 
zeer op prijs. Niet alleen uw aanwezigheid, maar zeker ook uw gaven. Daarnaast kunt u 
collectebonnen aanschaffen door overmaking van € 20,-- of een veelvoud hiervan naar het 
Rabobanknummer NL45 RABO 0308401239 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum o.v.v. 
collectebonnen en uw adres, zodat deze aan u gebracht kunnen worden.  
 
Deze tijd vraagt echter om meer en er zijn een tweetal mogelijkheden bijgekomen voor de 
gaven tijdens de kerkdienst, maar ook voor de mensen die om welke reden dan ook niet in de 
kerk kunnen zijn, maar de diensten via de livestream op kerkdienstgemist.nl bekijken of via 
kerkomroep.nl beluisteren. 
 
Deze twee mogelijkheden zijn: 
1. Via de bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv Protestantse Gemeente te Blaricum 
2. Via de QR-code die op de wekelijkse liturgie staat. 
 
Het leek ons goed u in deze kerkbalansfolder ook bekend te maken met deze mogelijkheden 
voor de collectes. 
 
 



 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen!” 

 

Denk vandaag na over de Dorpskerk van morgen 
En geef uw kerk toekomst 

 
 
Heeft u er wel eens aan gedacht om de kerk een legaat na te laten na uw overlijden? 
 
“Ik mag er zijn wie ik ben.”  
“Het is een plek waar ik God vind.”  
“In de kerk kijken we naar elkaar om.”  
“Ik vind er rust in de hectiek van alledag.”  
 
Het zijn nog maar een paar gedachten die iets laten zien van de waarde die onze gemeente 
heeft voor haar leden en belangstellenden. In de kerk beleven en vieren we het geloof en 
dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat mogen wij op onze beurt weer door-
geven aan toekomstige generaties van onze kinderen, en medemensen. 
 
Samen kerk-zijn heeft grote betekenis! Voor ons leven vandaag, maar ook voor de toekomst. 
Het is de plek waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belang-
rijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte, teleurstelling of 
sterven. Als dorpskerk zijn we dienstbaar aan elkaar: we zien om naar elkaar maar ook naar 
mensen in de samenleving om ons heen, die onze steun nodig hebben. 
  
Vindt u het belangrijk dat de kerk in de toekomst blijft bestaan? Ook wanneer u er niet meer 
bent? Dan is het misschien een mooi idee om er eens over na te denken of u wilt nalaten aan 
de kerk. Een bijzondere manier om te geven voor de kerk van morgen! 
 
U kunt nalaten aan de kerk door onze gemeente op te nemen in uw testament. Naast 
kinderen, familie of vrienden laat u zo ook de dorpskerk van Blaricum delen in wat u zelf mocht 
ontvangen. Zo draagt u met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een 
levendige gemeenschap vormt. Een gemeenschap, die diaconaal en missionair aanwezig is in 
de directe omgeving. Wat u nalaat, krijgt zo een bestemming dicht bij uw huis en dicht bij uw 
hart. 
 
 
Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen: 
 
College van Kerkrentmeesters   Bankrekeningnummer: 
Tjeerd Hoekstra, penningmeester   NL 71 INGB 0000 144 630 
Tel. 035-5313430     College van Kerkrentmeesters 
René de Fouw, administrateur    Protestantse Gemeente te Blaricum  
Tel. 035-5336405 
 
Mailadressen: penningmeester-cvk@protestantsegemeenteblaricum.nl 
                          ddefouw@solconmail.nl 

mailto:penningmeester-cvk@protestantsegemeenteblaricum.nl

